Samen geloven midden in de wereld

Beleidsplan

Protestantse Gemeente Tiel
2024-2028

door de werkgroep Gemeenteopbouw



Missie en visie

De Protestantse Gemeente Tiel wil het gemeente-zijn versterken. We zijn daarom aan de slag gegaan
met het gemeenteopbouwproces. Nu schrijven we een beleidsplan met een duidelijke missie en visie
en een concreet plan.

Tijdens het gemeenteopbouwproces zijn gemeenteleden gevraagd naar hun positieve ervaringen van
het gemeente-zijn. Uit de reacties is een motto voor de gemeenteopbouw ontstaan. Dat luidt als
volgt: Met elkaar op weg... naar een warme, open geloofsgemeenschap waar muziek in zit.

Met elkaar op weg... is het overkoepelende thema en de deelthema’s zijn warm, open en muziek.
Het deelthema muziek is later vieren genoemd. De inbreng van gemeenteleden in het
gemeenteopbouw-proces is gebruikt voor dit beleidsplan. De deelthema’s warm, open en vieren
hebben de opbouw van het beleidsplan medebepaald.

Missie

Wij geloven dat het evangelie de boodschap van Gods liefde is voor alle mensen. Daarom is voor ons
de verkondiging van Gods Woord in de taal van onze tijd belangrijk en waardevol in vieringen die ons
inspireren en in beweging zetten.

We willen een gemeenschap zijn, waarin mensen met allerlei achtergronden, leeftijden en
opvattingen in liefde omzien naar elkaar, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd.

Voor ieder die zoekt naar zin, nabijheid en/of hulp willen we een gastvrije ‘herberg’ zijn of een
uitgestoken hand.

Visie

Onze samenleving, waarin het christelijk geloof een steeds kleinere rol speelt kent veel uitdagingen.
Daarnaast is er een groot verschil in de manier waarop mensen hun geloof beleven en vormgeven.
Dat daagt ons uit. We willen op zoek naar een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid als het
gaat om ons geloof in God en het spreken over God.

Vernieuwing is nu extra belangrijk. We hebben vernieuwing nodig om in deze veranderende
samenleving kerk te zijn. Daarom vinden we het belangrijk om aan de drieslag vieren, warm en open
een vierde component toe te voegen: samen leren.

Samen kerk zijn is toch in de eerste plaats samen leerling zijn. We zijn een ‘leerlinggemeenschap’. We
willen samen leren hoe we in deze tijd volgeling van Jezus zijn. Leren is altijd meer dan kennis
vergaren. Het gaat om leren om te leven, om het geloof te leven, om levensvragen te verkennen.

We werken samen aan vernieuwing door aandacht te hebben voor de volgende punten:

e Met elkaar vieren: We vieren samen met respect voor elkaars geloofsbeleving. Ook als die
anders is dan die van onszelf. We hebben in de vieringen aandacht voor geloofs- en
levensvragen en voor wat er in de samenleving speelt.

o Naar elkaar omzien: We hebben een diep verlangen naar onderlinge verbondenheid. Een
verlangen naar een plek waar je gekend wordt om wie je bent en waar ieder een naam heeft
in Gods ogen. Wanneer we elkaar echt ontmoeten leren we met en van elkaar.

e Kerk zijn in de samenleving: We leren om open te staan voor de wereld om ons heen, dichtbij
en ver weg. We bieden ruimte aan ieder die buiten de boot dreigt te vallen. Daarbij leren we
ook van ieder die op zoek is naar zin, naar persoonlijke aandacht en spiritualiteit.

e Samen leren: in bijeenkomsten van Vorming & Toerusting zoeken we op allerlei manieren
naar een verbinding van geloven en ons leven van elke dag.



Een vierende geloofsgemeenschap

In onze Missie zeggen wij: “Wij willen met elkaar op weg naar een warme, open geloofsgemeenschap
waar muziek in zit.” Muziek staat in dit geval voor Vieren. Het hart van ons gemeente-zijn is het
Samen Vieren van ons geloof.

Dat doen we niet alleen op zondag, maar ook op andere momenten dat we samen komen.

De zondagse kerkdienst

We komen elke zondag samen om God en elkaar te ontmoeten. In de viering hopen we iets van God
te ervaren, bemoedigd en geinspireerd te worden, zodat we samen verder kunnen in de week die
voor ons ligt. In onze gemeente hechten we aan een verkondiging die de woorden en verhalen uit de
Bijbel verbindt met wat ons in ons dagelijks leven en samenleven als leerlingen van Jezus bezighoudt.
Vieren doen we het liefst samen met medewerking en inbreng van gemeenteleden voor en tijdens de
dienst. Aan zorgvuldige liedkeuze en muzikale vormgeving van de liturgie wordt groot belang
gehecht.

Daarbij zijn we ons bewust dat we als gemeente een bont gezelschap zijn van heel verschillende
mensen. We verschillen in leeftijd en geloofsbeleving. We verschillen in de vragen en behoeften die
we hebben als het gaat om de kerkdienst.

Het is onze droom dat door het jaar heen een zodanige diversiteit aan zondagse vieringen wordt
aangeboden, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de verscheidenheid wat betreft
leeftijden en verwachtingen.

Buiten de zondagse kerkdienst
Onze droom is dat naast de ‘gewone zondagse’ vieringen ook andere plekken geschapen worden
waar ruimte is voor samen vieren en leren, voor godservaring en spiritualiteit.

Beleidsvoornemens

Voorbeelden van viermomenten buiten de zondagse kerkdienst: kerk-op-schootvieringen, vieringen
met jonge kinderen, vespers en maaltijdbijeenkomsten. Maar ook kunnen er viermomenten zitten in
pastorale ontmoetingen en in Vorming & Toerustingsactiviteiten, in eenmalige en structurele
bijeenkomsten, aan het begin of einde van vergaderingen.



Een warme geloofsgemeenschap

Wij zijn een gemeenschap die leeft vanuit de verbondenheid met God. God zoekt de relatie met ons
en brengt ons in relatie met elkaar. Daarom staat ontmoeting centraal in hoe we gemeente zijn.

Tafelgemeenschap

Elke zondag verzamelen we ons rond de tafel van de Heer. Ook als we de Maaltijd van de Heer niet
vieren herinnert de tafel ons aan wat we zijn: verbonden met elkaar door de Liefde van God voor alle
mensen, zichtbaar en tastbaar geworden in Jezus. Daarom is het niet zomaar voor de gezelligheid dat
we na elke kerkdienst samen koffie en thee drinken. In deze ontmoeting, maar ook wanneer we op
andere plekken en tijden samen komen krijgt deze tafelgemeenschap steeds opnieuw gestalte.

Daar waar mensen elkaar echt ontmoeten, ontdekken we ook Gods aanwezigheid. Hier is aandacht
voor de hele mens met zijn of haar levensverhaal. Hier zijn mensen geen nummer, maar krijgen we
een naam. Het anders-zijn van de ander wordt gerespecteerd.

Pastoraat

De gemeenschap met Christus roept ons tot zorg en verantwoordelijkheid voor de ander.

In de ontmoeting met elkaar proberen we aan te sluiten bij alles wat een mens bezighoudt. We
proberen elkaar steun en zorg te geven in periodes van pijn en verdriet. We leven mee op
vreugdevolle momenten. Deze ontmoetingen bieden ruimte tot pastoraat.

Pastoraat begint met de eenvoudige vraag van gemeentelid tot gemeentelid: Hoe gaat het met je?
Om dat omzien naar elkaar ook te structureren is er pastoraal bezoekwerk.

Predikanten en pastoraal werkers zetten zich met hun eigen deskundigheid en tijd in voor de
pastorale zorg voor en begeleiding van wie worstelt met geloofs- en levensvragen.

Dat kan ook door middel van groepswerk waarin pastorale thema’s aan de orde komen.

Andere ontmoetingsactiviteiten
Naast de hierboven genoemde ontmoetingsactiviteiten zijn laagdrempelige en speelse activiteiten
ook belangrijk en onmisbaar om de onderlinge band te versterken.

Beleidsvoornemens

Voorbeelden: Pubquiz, welkomstbijeenkomst nieuw ingekomenen, welkom bij de deur in de
(zondagse) viering, bijeenkomsten waar ook samen gegeten wordt.



Een open en gastvrije geloofsgemeenschap

Als leerlingen van Jezus willen we invulling geven aan de Bijbelse begrippen naastenliefde,
gerechtigheid en barmhartigheid, zowel binnen als buiten onze geloofsgemeenschap.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Gastvrij voor ieder die op ons pad komt en open naar
de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg.

Tafelgemeenschap

De Tafel van de Heer staat niet alleen midden in onze kerkgemeenschap, maar ook midden in de
wereld. Het breken en delen van brood en wijn herinnert ons keer op keer aan onze opdracht om te
breken en te delen met wie er gebrek lijdt in de wereld.

Diaconaat

Niet voor niets zijn het de diakenen die dienst doen aan de Tafel van de Heer en de gemeente
voorgaan in het breken en delen. Het Griekse woord diakonos betekent letterlijk kelner of dienaar.
Ons visioen is dat we telkens wanneer we samen komen als gastvrije gemeente rond Schrift en Tafel
uitgenodigd worden, zelfs aangespoord worden, om diaconaal in beweging te komen. Dat is meer
dan alleen een financiéle bijdrage in de diaconale collecte.

Bij voorkeur samen met andere kerkgenootschappen willen we in het diaconaat van betekenis zijn
voor onze omgeving. Ook in samenwerking met maatschappelijke organisaties kunnen wij ons
diaconaat uitoefenen.

Maar ook ver over onze landsgrenzen wordt hulp gevraagd. Daar kunnen we mee aan de slag door
informatie te geven en te collecteren.

Onze droom is dat gemeenteleden ook elkaar indien nodig diaconaal ondersteunen en nabij zijn.
Daarnaast kan het diaconaat ook beleefd worden in projecten en geoefend door middel van Vorming
& Toerusting.

Ook de zorg voor het behoud van de schepping valt onder het diaconaat.

Beleidsvoornemens

Voorbeeld: het interkerkelijke project Groene Kerk, Alphacursus, inloophuis.



Een lerende geloofsgemeenschap

In onze gemeente als ‘leerlinggemeenschap’ zullen er altijd ook plekken zijn waar we met name
samen komen om te leren. Leren is altijd meer dan kennis vergaren. Het gaat om leren om te leven,
om het geloof te leven en om levensvragen te verkennen.

Dat begint met catechese voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Voor (jong)volwassenen kunnen dat gemeenteavonden zijn en gesprekskringen.

Beleidsvoornemens

Voorbeelden: Bijbelkringen, creatieve werkvormen als Bibliodrama en Biblioloog, Kerk en Krant,
samen naar films en (religieuze)kunst kijken, Alphacursus.



