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Geachte concertbezoeker,  

  

Van harte welkom op dit Passie- en Pasenconcert. Het is vandaag Stille Zaterdag. De dag dat 

we traditiegetrouw tussen Goede Vrijdag en Pasen ons concert mogen geven. We mogen u 

vanavond in de muziek meenemen in deze geschiedenis. Hoe Hij samen met Zijn discipelen is, 

waar de vraag wordt gesteld wie Hem verraden zal. Waar ze het avondmaal houden, waar ze de 

weg naar Gethsémané gaan. Waar Jezus alleen de doodsangsten moet doorstaan. Alleen...  

  

Waar de weg naar Golgotha gegaan moet worden om gekruisigd te worden, als Middelaar. Hoe 

Jezus Zich aan het kruis alleen voelt, waar Hij uitroept 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij 

verlaten' te midden van de misdadigers. Zelfs aan het kruis mag Hij nog  

krachtdadig werken in het hart van één van hen: ‘Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in 

het paradijs zijn’. Om daarna met kracht uit te roepen: 'Het is volbracht'!   

Wat heeft het ons te zeggen? Is er niets wat u/jou raakt bij het zien van Zijn kruis? De hoogste 

prijs, het offer zo groot voor de redding, is betaald voor Zijn kinderen. Ook voor u/jou? 

  

Aan het eind van de avond hopen we af te sluiten met de Opstanding en het Leven.   

Hij is de Opstanding, Hij is het Leven en omdat Hij leeft,  

Leven wij met Hem!  

De dood hebben wij nu niet meer te vrezen,  

want wie in Hem gelooft, leeft het Leven met Hem!  

Nu en tot in eeuwigheid. Amen!  

  

We zingen vanavond uit twee werken:  

Tot Leven geroepen   

Tekst: Henriëtte Maaijen, muziek: André van Vliet  

De Kruisiging  

Tekst: Hans de Ruiter, muziek: John Stainer  

  

We wensen u een fijn concert toe! 
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Leander van der Steen - Dirigent 

Ede 

 www.leandervandersteen.nl 

~~~ 

 
Martien van der Zwan - Organist/pianist 

Alphen aan den Rijn  

www.martienvanderzwan.nl 

~~~ 

 
Reformatorische Zangvereniging Cantilene 

Barneveld 

www.cantilenebarneveld.nl 

~~~ 

 
Jongerenkoor Heman 

Capelle aan den IJssel  

www.jkheman.nl 

 
Christelijk Ensemble Parlando  

Veenendaal 

www.ensembleparlando.nl 

~~~ 

 

 

 

 

 

Medewerkenden van deze vanavond worden hieronder weergegeven.  

Informatie en de concertagenda’s kunt u vinden op de websites. 
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Steunt u ook de noodhulp  aan Aleppo? 
Turkije en Syrië werden in de nacht van maandag 6 februari 2023 getroffen door een  enorme 

aardbeving. We werden er op gewezen dat alles vergankelijk is; de stem des Heeren klonk in de 

elementen van de natuur! Duizenden mensen stierven, tienduizenden anderen raakten ge-

wond. Grote delen van Aleppo (Syrië) waren door de oorlog al verwoest, de aardbeving heeft 

het nog veel erger gemaakt. De aarde werd beroerd en daverde (Ps. 77: 19). Stichting Ismaël wil 

de mensen in noordwest Syrië helpen om juist in deze nood christelijke barmhartigheid te to-

nen en in Woord en daad ook het evangelie te (blijven) verkondigen. Om in deze onbeschrijfe-

lijke situatie niet alleen te voorzien in de onvoorstelbare materiële nood, maar ook in de geeste-

lijke nood van Aleppo en omgeving.  

Bij de uitgang zal worden gecollecteerd. Na aftrek van de onkosten willen we het resterende 

bedrag overmaken naar Stichting Ismaël om bij te dragen aan de hulpverlening in Aleppo. U 

kunt ook de onderstaande QR-code gebruiken of een bedrag per bank overmaken via  

www.cantilenebarneveld.nl/paasconcert2023 

Van harte aanbevolen! 
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Thema: “Aan de voet van het kruis” 

1. Opening met schriftlezing Mattheüs 26:36-46 

2. Samenzang: Psalm 27:3 

3. Koor: Jezus’  hoge staat 

 Juich Sion       Tot Leven geroepen, deel 8  

 Psalm 40:4 en 5      Tot Leven geroepen, deel 10 

4. Meditatie 

5. Koor: Jezus’ vernedering 

 Zeg ons, wie U verraden zal     Tot Leven geroepen, deel  12   

 In de bovenzaal      Tot Leven geroepen, deel  13 

 En zij bereikten de hof van Gethsémané   De Kruisiging , deel 1 

 Doodsangst       De Kruisiging , deel 2 

6. Instrumentaal intermezzo: O hoofd vol bloed en wonden 

7. Meditatie 

8. Samenzang: Psalm 116:1 en 2 

9. Koor: Jezus’ sterven 

 En zij kwamen aan de plaats genaamd Golgotha  De Kruisiging , deel 4 

 God so loved the world     John Stainer 

 De misdadigers      De Kruisiging , deel 14 

 Het laatste woord     Tot Leven geroepen, deel  23 

10. Instrumentaal intermezzo: Als ik het wond're kruis aanschouw 

11. Koor: Is er niets dat je raakt 

 Is er niets dat je raakt     De Kruisiging , deel 17 

 Oproep van de Gekruisigde     De Kruisiging , deel 18 

12. Samenzang: Psalm 89:8 

13. Sluiting 

14. Koor: Jezus’ verhoging 

 Psalm 115:9       Tot Leven geroepen, deel  25 

 De opstanding en het leven     Tot Leven geroepen, deel  27 
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1. Opening met schriftlezing Mattheüs 26:36-46 

2. Samenzang: Psalm  27:3 

 Och, mocht ik, in die heilige gebouwen, 

 De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog, 

 Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen! 

 Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog. 

 Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt', 

 In ramp en nood versteken in Zijn hut; 

 Mij bergen in't verborgen van Zijn tent, 

 en op een rots verhogen uit d' ellend'.  

3. Koor: Jezus’ hoge staat 

 Juich Sion 

 Verheug u, gij dochters van Sion. 

 Juich, o dochters van Jeruzalem. 

 Verheug u, o Jeruzalem. 

 Verheug u, dochters van Sion. 

 Zie uw Koning zal tot u komen. 

 Zie uw Koning, want Hij komt tot u. 

 Hij is rechtvaardig, Hij is de Heiland, 

 Hij komt in vrede ons tegemoet. 

 Rijdend op een veulen, zie Hem na-d’ren. 

 Sions Koning, wees gegroet. 

 Gij dochters van Jeruzalem. 
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 Psalm 40: 4 en 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Meditatie 

5. Koor: Jezus’ vernedering 

 Zeg ons, wie U verraden zal 

Elke discipel vraagt of hij het is die Jezus verraden zal. Zij achten zichzelf daar  

allen toe in staat. De muziek beeldt het verraderlijke uit.  
 Wie is het Heer’, die U verraden zal? 

 Ben ik het Heer’ 

 Zeg ons, wie zal de verrader zijn? 

 Zal straks blijken dat één van ons Heer’, 

 Uw vijand is, geen vriend wil zijn? 

 Zeg ons Heer’, wie U verraden zal. 

 Bewaar mij, laat mij het niet zijn. 

 

 In de bovenzaal 

De woorden van Jezus worden vanuit het perspectief van de discipelen gezongen.  

Zij denken terug en citeren daarbij Jezus' eigen woorden:  Doe dit steeds  

opnieuw ter gedachtenis aan dit maal met mij.  

 Jezus brak voor mij het brood en sprak daarbij: 

 ‘Doe dit steeds opnieuw ter gedachtenis aan dit maal met Mij. 

  

Brandofferen, noch offer voor de schuld 

voldeden aan Uw eis, noch eer. 

Toen zeid’ ik: ‘Zie, ik kom, o Heer’, 

de rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 

Mijn ziel, U opgedragen, 

Wil U alleen behagen, 

mijn liefd’ en ijver brandt; 

ik draag Uw heil’ge wet, 

die Gij de sterv’ling zet, 

In ’t binnenst’ ingewand’. 

Uw heilleer wordt door mij alom verbreid: 

’k bedwing mijn tong en lippen niet. 

Gij weet het, Heer’, die alles ziet: 

mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid. 

Uw waarheid doe ik horen, 

Uw heil, de mens beschoren, 

vloeit daag’lijks uit mijn mond. 

Uw gunst, Uw trouw, Uw woord 

en Godsgeheimen hoort 

Uw talrijk volk in ’t rond. 
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 Want zoals dit brood voor u gebroken is,  

 Zo zal Mijn lichaam tot schuldvergiffenis straks gebroken zijn’. 

 Toen schonk Hij voor mij de wijn uit en Hij zei: 

 ‘Neem deze beker aan als gedachtenis van ’t verbond met Mij. 

  

 Drink hier allen uit, bedenk dat zeker is,  

 dat Mijn vergoten bloed u tot lafenis en behoud zal zijn’. 

 Eet het brood met Mij en drink de wijn met Mij. 

 Doe dit steeds opnieuw ter gedachtenis aan dit maal met Mij. 

 Doe dit tot Mijn rijk volmaakt gekomen is  

 en deze wijn van nieuwe betekenis, bron van vreugd’ zal zijn’. 

 

 En zij bereikten de hof van Gethsémané 

 Zij bereikten de hof genaamd Gethsémané,  

 en Jezus sprak tot Zijn discipelen: blijf nu hier, terwijl Ik bid. 

 

 Doodsangst 

De bassen zingen de woorden die Jezus sprak. Het koor zingt het gebed  

wat de discipelen baden of gebeden zouden moeten hebben.  

 Waak je niet met Mij dit donker uur? Ga je niet delen in Mijn verdriet? 

 Ach, nu jij slaapt en het onheil dreigt, is er geen vriend, die Mijn lijden ziet. 

 

 Jezus, Heer’ Jezus, in Uw bitter lijden, en dragend al de zonden door ons gedaan, 

 O leer ons, leer ons U te dienen om Uw trouw, hoor ons gebed, geloof, en treuren om U. 

 

 Zei je niet daar bij de Kedron dat je niet zou vallen in satans macht? 

 Sprak je dan loze woorden van hoop, en liet je Vriend alleen in de nacht? 

 

 Jezus, Heer’ Jezus, in Uw bitter lijden, en dragend al de zonden door ons gedaan, 

 O leer ons, leer ons U te dienen om Uw trouw, hoor ons gebed, geloof, en treuren om U. 
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 Waak je niet met Mij, niet één uur? Willig het hart, maar het vlees is zwak. 

 Mijn ziel is bedroefd tot stervens toe, eenzaam, alleen in de bitterste pijn. 

6. Instrumentaal intermezzo: O hoofd vol bloed en wonden 

7. Meditatie 

8. Samenzang: Psalm 116: 1 en 2 

 God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

 Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

 Ik lag gekneld in banden van den dood, 

 Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 

 Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 

 Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood. 

9. Koor: Jezus’ sterven 

 En zij kwamen aan de plaats genaamd Golgotha 

 En zij kwamen aan op een plaats genaamd Golgotha, en zij kruisigden Hem,  

 zij kruisigden Hem, en de misdadigers, de ene rechts, de and’re links van Hem. 

 

 God so loved the world 

 God had ons zo lief, en Hij gaf zijn eniggeboren Zoon, dat al wie gelooft in Hem niet 

 vergaat, maar eeuwig leven heeft. Want God zond niet Zijn Zoon om dan de wereld te 

 oordelen, maar dat de wereld door Hem wordt gered. 

 

 God had ons zo lief, en Hij gaf zijn eniggeboren Zoon, dat al wie gelooft in Hem niet 

 vergaat, maar eeuwig leven heeft. God had ons zo lief. 
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 De misdadigers 

 En een van de misdadigers die daar hangen spot met Hem zeggend: ‘Als Gij de Christus 

 zijt, red Uzelf en ons.’ Maar de ander antwoordend, bestrafte hem, zeggend: ‘Vrees jij 

 niet voor God, ‘wijl jij ook, net zoals Hij, bent gevonnist?’ En wij terecht zeker; want wij 

 ontvangen nu de straf voor ons kwaad: ‘maar deze Man heeft geen kwaad gedaan.’ En 

 hij zei tegen Jezus: ‘Jezus, denk aan mij als Gij komt in Uw heerlijk Koninkrijk.’  

 En Jezus zei tegen hem: ‘Waarlijk Ik zeg je, vandaag zul je met Mij zijn in het paradijs.’ 

 

 Het laatste woord 

De verhaallijn wordt tijdelijk losgelaten. We worden opgeroepen de diepte van het  

 lijden te beseffen. Maar ook dat Jezus' werk volbracht is.  

 Sta stil bij het kruis en luister naar Zijn laatste woord. 

 Joelende stemmen zwijgen, slechts een zwak gefluister wordt nu nog gehoord. 

 Dan is daar Zijn laatste kreet, woorden die men niet vergeet. 

 Met Zijn allerlaatste kracht roept Hij: ‘Het is volbracht’! 

 

 Sta stil bij het kruis en luister naar dit laatste woord. 

 Deze roep van vervulling is geen zwak gefluister, maar wordt nu nog gehoord. 

 Nee, hier klinkt geen wanhoopskreet. Zijn roep maakt dat de wereld weet 

 dat het offer is gebracht in Zijn overwinningskracht! 

 

 Sta stil bij het kruis en luister. 

10. Instrumentaal intermezzo: Als ik het wondere kruis aanschouw 

11. Koor: Is er niets dat je raakt 

 Is er niets dat je raakt? 

De vraag wordt steeds opnieuw aan uw/jouw hart gelegd: Is er niets dat je raakt?  

 Is er niets dat je raakt, bij ’t zien van Mijn kruis? Kijk dan, en zie of er een groter lijden, 

 bestaat dan Mijn lijden, dat gedaan wordt aan Mij, waarmee de Heer’ me geslagen heeft 

 op de dag van Zijn toornen. 
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 Oproep van de Gekruisigde 

 Van de troon van Zijn kruis, de Koning roept, roept tot een volk vol ongeloof: 

 Mannen en vrouwen, van ver en nabij,  

 Is er niets dat je raakt, bij ’t zien van Mijn kruis? 

 Ik legde Mijn grote macht terzij,  

 Ik kwam uit een huis vol van Majesteit. 

 Een baby die in een kribbe leidt.  

 Is er niets dat je raakt, bij ’t zien van Mijn kruis? 

 Ik ween voor het lijden en pijn van de mens,  

 Ik heelde en hielp hen en hield van hen, maar dan, maar dan,  

 Zij roepen en schreeuwen: Kruisig Hem!  

 Is er niets dat je raakt?  

 Aanschouw Mij en zie:  

 Lijdend en talloze smarten, en alles voor u?  

 Voor u Mijn lijden, voor u Mijn dood?"   

 Is er niets dat je raakt, bij ’t zien van Mijn kruis? 

 O, mannen en vrouwen, uw ongeloof, uw heilloos streven naar eigenbelang.  

 Ik draag het al aan het kruis omhoog. 

 Is er niets dat je raakt? Is er niets dat je raakt als Mijn hoofd zich buigt?  

 En niets dat je raakt als Mijn bloed vloeit?  

 O! kwijnende ziel, Ik roep tot jou,  

 Is er niets dat je raakt? 

 O kom toch tot Mij, O kom toch tot Mij, o kom toch tot Mij,  

 om de smart die Ik draag, om de geseling, en de doornenkroon,  

 daarom Ik bezweer je, o hoor Mijn roep.  

 Is er niets dat je raakt?  

 O kom toch tot Mij, O kom toch tot Mij, O kom toch tot Mij!  

 De hoogste prijs, het offer zo groot voor de redding is betaald. Voor u? Betaald voor u? 

 Kies leven voor dood!  
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 O kom toch tot Mij, O kom toch tot Mij, O kom toch tot Mij!  

 Kies leven voor dood, kies leven voor dood!  

 O kom! O kom! O kom toch tot Mij!  

 Kies leven voor dood! Kom toch tot Mij! Kom toch tot Mij! Kom, O kom toch tot Mij. 

12. Samenzang:  Psalm 89:8 

 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 

 Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 

 Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 

 Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 

 Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 

 En onze Koning is van Isrels God gegeven.  

13. Sluiting  

14. Koor: Jezus verhoging 

 Psalm 115: 9  

 In ’t stille graf zingt niemand ’s HEEREN lof; 

 Het zielloos lijf, gedompeld in het stof, 

 kan Hem geen glorie geven; 

 Maar onze tong zingt, tot in eeuwigheid, 

 des HEEREN lof, Zijn roem en majesteit. 

 Looft God, de bron  van ’t leven! 

 

 De Opstanding en het Leven 

 Ik ben de Opstanding en Ik ben het leven; 

 wie in Mij gelooft, zal Ik het leven geven. 

 

 Hij leefde het leven dat wij niet kunnen leven, 

 dat leven wil Hij geven aan u, aan jou, aan mij,  

 om ons in Zijn eeuwige glorie te doen delen, 

 als heel de schepping is vervuld van Zijn heerschappij. 
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 Ik ben de Eerste, Ik ben de Laatste. 

 Ik ben Degene die leeft in eeuwigheid. 

 Ik heb de sleutels van het rijk der doden. 

 Zie, Ik ben dood geweest, maar Ik leef! 

 

 Straks breken de graven op Zijn bevel weer open.  

 Een juub’lende schare, die niemand tellen kan, 

 zal dan door de poorten  de hemel binnen lopen, 

 TOT LEVEN GEROEPEN voor de bruiloft van het Lam. 

 

 Hij is de Opstanding, Hij is het Leven en omdat Hij leeft, 

 Leven wij met Hem! 

 De dood hebben wij nu niet meer te vrezen, 

 want wie in Hem gelooft, leeft het Leven met Hem! 

 Nu en tot in eeuwigheid. Amen! 
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Wilt u ook  een vaste sponsor zijn van ons koor waardoor we deze concerten kunnen organiseren?  

Informatie kunt u opvragen via sponsorcommissie@cantilenebarneveld.nl 
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