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'sterven is het doven van de kaars,
omdat het ochtend wordt’

b L

Aan deze dienst werken mee:

Taakdrager bij de ouderlingen: Cornel Kirpestein

Diaken: Anneke Petersen

Koster: Peter Schipper

Welkom: Héléne Meijer en Anky Halter

Organist/pianist: Willem van der Til

Trio Schoone Keelen: Angela Jacobs sopraan, Steven Vollenga bas, o.l.v. Willem van der
Til tenor

Kindernevendienst: Ria de Boer

Voorgangers; ds. Lammie Stel en ds. Mieke Bregman

Voorafgaand aan de dienst oefent de organist met de gemeente lied 103 E



Orgelmuziek aan het begin van de dienst: Schmiicke dich, o liebe
Seele, Georg Phillip Telemann

De tafelkaarsen worden aangestoken.

Welkom
Drempelgebed

Gemeente gaat staan

Openingslied: lied 657 Trio Schoone Keelen:1, gemeente 2 en 3
Zolang wij ademhalen

schept Gij in ons de kracht

om zingend te verhalen

waartoe wij zijn gedachf:

elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.

De lofzang om het leven

geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij ook door de nacht.
Door ademnood bevangen

of in verdriet verstild:

het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.

De muren kunnen vallen:

zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent

dit lieve leven lang.
Gemeente gaat zitten.



Bemoediging:

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg: die trouw houdt tot in eeuwigheid
6: en niet loslaat wat zijn hand begon

Samenzang: lied 103 E (zie lied voor de dienst), met solo van sopraan en
bas

Gebed om ontferming
Besloten met: 270A

Met de kinderen...

Kinderlied:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht

Groet:

Vg: de Heer zij met u

6: ook met u zij de Heer
Gebed voor we uit de Bijbel lezen

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 38: 15-20

Brieflezing: Romeinen 8: 35-39

Samenzang: lied 916

Evangelielezing: Johannes 14: 1-6

Acclamatie: no 339A

U komt de lof toe,

U het gezang

U alle glorie,

O Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.



Overdenking

Sopraan solo na de overdenking: Pié Jesus uit het Requiem van Gabri€l Fauré
Barmhartige Heer Jezus, geef hen rust, eeuwige rust.

Samenzang: lied 91A: 1 en 3

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Geen duister zal je overvallen,

Er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, -

Jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen,
van liefde om hun tranen heen.

Toelichting bij de collecte door de diaken, en bloemengroet.

Bij de overgang naar de gedachtenis zingt het Trio Schoone Keelen: Deep
River(Spiritual)

Een lied uit de tijd van de slavernij in het zuiden van Amerika, waarin de rivier
Ohio de grens markeert tussen de staten waar slavernij heerst en waar niet.

De Jordaan in deze spiritual staat symbool voor de doodsrivier, waarbij je aan de
overkant bevrijd bent van alles wat je op aarde belast...

Inleiding op de gedachtenis
Lied 731: trio Schone Keelen: 1, gemeente 2 en 3

Voor God en voor elkaar gedenken wij:



Johanna Maria van Eck-Vonk

Catharina Johanna Tousalwa-Schoots

Anne Gerrit van der Leij

Aartje de Gier van Wiggen en haar man Hans de Gier

Lied 598
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft, vuur dat nooit meer dooft (2x).

Roelie Geleijns-Hertong

Herman de Kleijn

Jan Sonneveld

Gezina Velberg-de Hoogh

Daatje Cornelis Groenhof-van Lith

Lied 598

Cornelis de Gier

Hendrika Johanna Lenten-Hoogerdijk
Frans Vonk-Nederveen

Pieter Schreuders

Jan Bertus van Gessel

Lied 598

Ytje Nekkers-Zweering

Jenneke Hendrika Augustinus- van Zetten
Feikje Popke van der Meulen-Veenstra
Marian Zoetekouw-de Kruijff

Een laatste licht voor wie naamloos gestorven is.

Lied 598

Bas solo: Gedenke doch mein Geist beizeiten J.S. Bach (BWV509)
Mijn ziel, wees er opmerkzaam op dat je sterfelijk bent...

Gebeden
Stil gebed
Gezamenlijk Onze Vader

Slotlied: lied 727: 1, 2, 4 en 10 (vs. 10 met bovenstem sopraan)
5



Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
die U beleden in de aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus te allen tijd
Hallelujah, hallelujah!

Gij waart hun rots, hun burcht en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Hallelujah, hallelujah!

Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zij wij één, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon,
Hallelujah, hallelujah!

Van alle einders, van de verste kust
Zullen zij vinden, vrede, feest en rust,
U lovend Vader, Zoon en heilige Geest,
Hallelujah, hallelujah!

Zegen,
met gezamenlijk gezongen: Amen

Ieder die leeft met verdriet en gemis is van harte uitgenodigd een lichtje aan te

steken bij het verlaten van de kerk.

Orgelmuziek bij het einde van de dienst: Gij die alle sterren houdt in uw

hand gevangen, Georg Phillip Telemann

Bij de liturgische tafel krijgt u, als naaste familie, de kaars en het kruisje mee,

samen met een herinneringskaart met alle namen.

Tot onze spijt is er, gezien de corona maatregelen, geen koffiedrinken na de

dienst.



